
 
Een Witte Olifant. 
 
Het verhaal gaat dat de koningen van Siam, het huidige Thailand, een witte olifant 
cadeau gaven aan edelen die een doorn in hun oog waren. Dit was een hele eer voor 
de ontvangen, maar tegelijkertijd een hele last voor de ontvanger. De verzorging, 
onderhoud en kosten van zon olifant waren enorm. Dit was een manier van de 
koning om de lastpakken via een omweg te straffen. 
 
De term “White Elephant” (zie kader) wordt in het Engels gebruikt wanneer men iets 
verzint wat in eerste instantie heel mooi en nodig lijkt te zijn, maar als t er eenmaal is, 
compleet overbodig, duur is en de weg staat.  
 
Stichting Rust of Rhijnhof vreest dat met de plannen voor de uitbreiding van ‘t 
crematorium en aula bezig precies zo’n olifant op ‘t terrein lost te laten. Met de 
uitbreiding van de gebouwen, het aantal parkeer plaatsen en bijkomstige 
bedrijvigheid, wordt volledig aan de doelstelling van dit terrein voorbijgegaan. Alsof er 
een witte olifant midden op het terrein staat, zo zal het Dela complex de bezoekers 
afleiden van waarvoor ze gekomen zijn; om hun nabestaanden in alle rust te 
herdenken. We vinden de aangeboden extra dienstverlening daarnaast simpelweg 
niet nodig. De stad Leiden biedt met haar uitvaartcentra in de binnenstad genoeg 
plaats. 
 
Ander voorbeelden van witte olifanten zijn ROC bij het station en Lammenschans in 
Leiden en het Winkelhof in Leiderdorp. 
 
Rhijnhof is een begraafplaats; dat er al een aula en crematorium staat, was al 
eigenlijk niet de bedoeling volgens de uitspraak van de commissie. Het behoeft niks 
groters, beters, mooiers….en we zijn blij dat met deze uitspraak de relatieve rust nog 
even zal blijven… al dreigt er nog altijd een groot wit beest het terrein op te 
rennen….. 
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A white elephant is a possession which its owner cannot dispose of and whose cost, particularly 

that of maintenance, is out of proportion to its usefulness. The term derives from the story that the 

kings of Siam, now Thailand, were accustomed to make a present of one of these animals to 

courtiers who had rendered themselves obnoxious, in order to ruin the recipient by the cost of its 

maintenance. In modern usage, it is an object, scheme, business venture, facility, etc., considered 

without use or value.  
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